
Moadiem cursus – de Feesten van de Eeuwige  

Vanaf woensdagavond 16 januari 2019 start in de Sionskerk, Glanerbeek 10, een Moadiem cursus.  

De Moadiemcursus behandelt de Feesten van de Eeuwige volgens de Tenach (O.T.), Briet haChadasja (N.T.),  

de profetische betekenis en hoe je ze praktisch kunt vieren.  

De cursus is vooral bedoeld voor een ieder die zich willen verdiepen in de Hebreeuws-Joodse oorsprong 

van het geloof, de Joodse tradities, de Bijbelse Feesten en het belang van deze feesten.  

De cursus heeft een interkerkelijk karakter en wordt op 10 studie-avonden van 19.30-22.00 uur  

voor een groep van minimaal 15 tot maximaal 25 cursisten gegeven.  

Elk van de 10 onderwerpen wordt uitgebreid toegelicht en gepresenteerd. 

 

 

Het woord Moadiem betekent ‘aangewezen tijden’, ‘gezette tijden’ of ‘hoogtijden’. 

De Moadiem cursus laat zien dat de Feesten, die de Eeuwige aan Israël gaf om te vieren, tot een getuigenis zijn.  

Ze bevatten het verlossingsplan van God voor de wereld. 

De Eeuwige zelf heeft ingesteld wanneer Zijn Feesten gevierd moeten worden. Deze Feesten zijn niet door Jesjoea 

afgeschaft. Integendeel, Jesjoea vierde ook de Feesten van de Eeuwige. 

 Al lang voor dat Israël bestond, zelfs voor de schepping van de mens, heeft God de zon en maan geschapen als 

handvatten om de aangewezen tijd te bepalen om Zijn Feesten te vieren (Genesis 1:14). 

 

Verder worden Hebreeuwse lofliederen gezongen en ontmoet u medegelovigen uit uw omgeving.  

De cursus wordt in samenwerking met stichting Moadim gegeven met een door Stichting Shoresh aangestelde docent.  

Tevens wordt iedere cursus begeleid door de cursuscoördinator.  

Cursusdata in 2019 zijn; 16 en 30 januari,13 en 27 februari, 13 en 27 maart, 10 en 24 april, 8 en 22 mei.  

De kosten voor deze cursus zijn € 55,-- per persoon.  

Voor meer informatie zie www.shoresh.nl. Aanmelden voor deelname bij Emmy Boshoeve: embos11@gmail.com 
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